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Als Nieuw: een beeld van verlangen

Het is een beeld op een muur van kapotgeschoten 
huizen, een hoopvol beeld te midden van 
vernietiging en chaos. Een afbeelding in de stijl 
van Banksy, de Britse anonieme graffity-artiest, die 
verrast met street-art op onverwachte plekken. 
Waarbij de kunst altijd geïntegreerd is in de 
omgeving en deze dan een glimlach oproept of 
de voorbijgangers met een diepere gedachte 
laat verdergaan. Vaak is de kunst van Banksy 
ook politiek geïnspireerd, waardoor het een soort 
guerrilla-art is, kunst die tegen de lijntjes aanduwt, 
op plekken waar geen toestemming vooraf is 
verkregen. Anonimiteit is daarbij dan een voordeel. 
En ik bedacht, als Banksy een overkoepelend 
thema in zijn hoofd zou hebben, dan zou dat 
zomaar kunnen zijn: ‘Als Nieuw’.  

Een zachtere wereld
Het beeld van de twee jongetjes roept een 
verlangen in mij naar boven, naar een zachtere 
wereld. Het hadden ook twee andere kinderen 
kunnen zijn, of volwassenen, van partijen die 
tegenover elkaar zijn komen te staan. Waarbij 
de omstandigheden, de historie, recente 

gebeurtenissen, of de gemeenschappen rondom 
hen ingeven dat de ander een vijand is. Iemand om 
te negeren, om te verslaan, om te vernietigen. Er zijn 
tragisch genoeg voldoende voorbeelden hiervan 
te geven. Als de ander niet meer als medemens 
gezien wordt, maar gedehumaniseerd is, dan is de 
weg vrij voor geweld. We zien het gebeuren op 
zoveel plekken in de wereld.

Laatst kwam ik een ontroerende afbeelding tegen: een Palestijns jongetje en een Israëlisch jongetje 
verzorgen samen een fris groen jong boompje. Met aandacht en zorg zijn ze ermee bezig. Het boompje 
floreert overduidelijk, het staat in vruchtbare verse aarde en zal door hun toewijding zéker groeien tot een 
mooie volwassen boom. 

Van de redactie

Wat was het mooi om samen met gemeenteleden na een 
kerkdienst het beeld voor de cover van dit kerkblad te maken. 
Met veel enthousiasme worden woorden gezocht die met het 
nieuwe jaarthema “Als Nieuw” te maken hebben. 

En dan gaan gemeenteleden uit Het Schild op zondagmorgen 
na die dienst met hun braille-scrabble-bord ook meedoen. Zij 
hebben gewonnen en hun scrabblebord prijkt dan ook op de 
voorkant. Dit kerkblad staat vol met aankondigingen van ac-
tiviteiten, voor jong en oud, voor elk wat wils, overal een wel-
kom, kom erbij en doe mee. Sta niet stil en laat het jaarthema 
ons nieuwe wegen wijzen.

U leest over verschillende vieringen. We starten het nieuwe ker-
kelijke seizoen op 14 en 15 september en op 22 september is er 
in drie vieringen aandacht voor het herdenken van de slag om 
Arnhem, die ook in Oosterbeek zoveel wonden heeft geslagen. 
Ook is er de aankondiging van twee volwassenen die worden 
gedoopt en een bevestiging van een ouderling-kerkrentmees-
ter.

En niet te vergeten de TOP2000 dienst 
waar u vooraf ook al actief aan kunt 
deelnemen.

Als redactie wensen we u veel lees- en 
kijkplezier met deze nieuwe bijEen. En 
reacties zijn altijd van harte welkom.

Hannie Luiten

>>



Als Nieuw
Een mooi thema om een jaar 
mee onderweg te zijn. Het raakt 
aan vraagstukken rondom de 
aarde/Schepping; rondom 
samenleven en de samenleving; 
het raakt aan de manier waarop 
we zelf in het leven staan en de 
plek die we de ander daarin 
(durven) geven. 
“Leren leven in het licht van 
Gods koninkrijk” is de ondertitel 
die we hebben meegekregen 
bij het thema. Leren en leven. 
Het gaat dus om een onderweg 
zijn, een proces, geen status quo. 
Het gaat om beweeglijkheid, 
creativiteit, om ruimte maken 
en ruimte bieden. Het gaat om 
‘delen’. 

Maar misschien is het juist wel 
heel waardevol om aan het 
begin van een nieuw seizoen 
onze blik niet direct te ver te 
richten, maar ook eerst eens bij 
onszelf naar bínnen te kijken. 
Welke delen van onszelf hebben 
zorg en aandacht nodig? Waar 
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lopen we onszelf voorbij, of 
voelen we ons voorbij gelopen? 
Waar hebben wij vernieuwing 
nodig? Zoals het frisse groene 
boompje van de afbeelding 
water, zorg en aandacht, 
vruchtbare bodem nodig heeft 
om verder te groeien, kan dat 
ook gaan over onze eigen 
spiritualiteit. Ons ruimte maken 

voor woorden en beelden van 
buitenaf, tijd van bezinning, 
stille tijd. Om ons laten (aan)
raken door de Ander. Jij en ik ‘als 
nieuw’. 

Irene Pluim

Delen om samen te leven, delen de hoop en de pijn; 
delen wat God heeft gegeven, delen wat liefde kan zijn. 
Delen, verlangen naar vrede, delen en strijden om recht; 

delen het Woord en de beker, delen wat goed is of slecht. 

Nu, nu is de tijd, kom en zoek leven met elkaar. 
Nu, nu is de tijd, kom en bewaar de aarde als nieuw.

In Christus zijn wij allen tot één, 
zusters en broeders, mensen met God.

Delen, verhalen vertellen, delen, als pelgrims ons brood. 
Delen de stilte en stemmen, delen het leven, de dood. 
Delen, het jong en het oud zijn, delen ons hoogste lied. 
Delen het blij en het boos zijn, delen ons hoogste lied. 

Dit, dit is de tijd, kom en zoek Leven met elkaar. 
Zo vraagt ons God, kom en bewaar de aarde als nieuw. 

In Christus zijn, wij allen tot één, 
zusters en broeders, mensen met God. 

(lied uit de Oecumene)
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Van de predikanten
Zomer voorbij

Deze kopij schrijf ik begin augustus. Mijn 
zomervakantie moet nog beginnen. In de rustige 
zomermaand juli deed ik in de kerkdiensten een 
kleine zomerserie rond het bijbelboek Jakobus. 
Altijd mooi om wat langer bij één bijbelboek stil 
te staan. In de brief van Jakobus gaat het over 
‘geloven is doen’. Geloven zónder doen is volgens 
Jakobus het woord ‘geloof’ niet waard. 

Bij het verschijnen van dit nummer is de 
zomervakantie voorbij en gaat alles weer 
beginnen. Dit jaar onder het motto ‘Als Nieuw’. 
Daar kunnen we veel kanten mee op. Collega 
Irene en ik bieden bij dit thema onder andere een 
‘Lees mee’ aan (bijbelverhalen als nieuw horen) 
en een retraitedag in de Oude Kerk (waarna 
we hopen dat mensen zich weer een beetje ‘als 
nieuw’ voelen). Ook nodigen we belangstellenden 

uit om erover na te denken met ons mee te gaan 
naar de Kirchentag. En natuurlijk gebeurt er door 
en voor anderen nog veel meer aan vertrouwde 
en nieuwe activiteiten. 

In de herfst zal ik een paar keer bij de 
gespreksgroep jonge ouders, de dertigersgroep, 
aansluiten om met hen een kerkdienst voor te 
bereiden in najaar of winter. Ik ben benieuwd naar 
hun ideeën! Van samen werken en samen denken 
word je als mens toch vaak ook weer een beetje 
‘als nieuw’. 
Ik wens ons allemaal een goed nieuw kerkelijk 
seizoen!

Martine Nijveld

Welkom in de kerken van Oosterbeek!

Nu komt er over de Beneden-
dorpsweg best veel snel verkeer 
langs, maar waren het ook weer 
veel fietsers. Racefietsers, eigenlijk 
voornamelijk mannen, die altijd 
wel gespreksstof hebben met 
elkaar en dus, hoewel niet gemo-
toriseerd, tóch nog veel geluid 
voortbrengen. De conversatie 
van de wat minder snelle fietsers 
kon ik soms volgen en hoorde ik 
regelmatig iemand het bordje 
voorlezen dat bij ons in de tuin 
staat, direct naast het muurtje: 
“Welkom in de kerken van Oos-
terbeek”. 

Dit gebeurde vaak op een po-
sitieve toon, verrast als men was 
door dit gastvrije teken. En de 
meesten zullen ook afgestapt zijn 
bij onze mooie Oude Kerk, die 

haar eigen verhaal vertelt.
Ik zou mij ook zomaar kunnen 
voorstellen dat er nog meer ge-
sprek volgde tussen de fietsende 
vrienden. ‘Lang geleden dat ik 
voor het laatst in een kerk was’, 
of: ‘nou, laat die kerken maar 
zitten, daar heb ik het wel mee 
gehad’, of: ‘bij ons in het dorp 
hebben we een fijne gemeen-
schap’, of: ‘hoezo welkom, niet 
iedereen is overal welkom toch?’ 
Of: vul zelf maar in. 

Wat zou jouw reactie zijn op zo’n 
bordje? En hoe welkom voel 
jij je in de kerk(en) van Ooster-
beek? Samen vormen we de 
kerkgemeenschap, allemaal op 
onze eigen manier betrokken en 
verbonden, op zondag én door 
de week. We starten weer een 
nieuw seizoen met elkaar. Wel-
kom! zeggen we als kerken. Maar 
dit is een afgeleid welkom, want 
écht welkom zijn we, onvoor-
waardelijk, bij de Bron. 

Irene Pluim

Afgelopen zomer bleven we voornamelijk in en om Oosterbeek. Beet-
je klussen en opruimen in huis, met de hond wandelen, een uitstap om 
mijn vaders 90ste verjaardag te vieren in het Noorden, dichtbij over de 
Rijn varen en rondhangen in ‘het Grindgat’ en heerlijk in alle hoeken 
van de tuin zitten. Gelukkig hadden we daar volop goed weer voor. 
Ook onder de indrukwekkende kastanjeboom was het goed toeven. 
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Pieter Pilkes, 13 december 1930 – 4 juli 2024
Piet werd geboren in Alphen a/d Rijn en groeide grotendeels op in het Noorden. Hij volgde de kweekschool en 
werd onderwijzer in Doorwerth en later in Oosterbeek. Hij trouwde met Greet Berg, zij vulden elkaar aan. “Zing de 
Heer, want Hij is hoog verheven!” (Ex.) was hun trouwtekst, ook gelezen bij zijn afscheid. Lofliederen en orgelmuziek 
lagen Piet na aan het hart. Een dankbaar en tevreden mens, mild van karakter. Als meester streng en rechtvaardig. 
Zeer betrokken bij de kerk. Piet kende vreugde en intens verdriet. Het plotseling overlijden van zoon Jan, 38 jaar 
was zwaar. Toen Greet geestelijk inleverde stond hij trouw naast haar. De band met dochter Trudy was steeds heel 

hecht. Piet overleed mede onder haar goede zorgen in het hospice in Groningen. In de Vredebergkerk was er een dankbaar en 
waardevol afscheid, waarna Piet begraven werd bij Greet. “De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest.” (IMP)

In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Gerrit Jan Fredrik Smit, 25 juni 1927 - 7 juli 2024
In de Oude Kerk hebben we, samen met kinderen en kleinkinderen, partner Mieke, familie en vrienden, afscheid 
genomen van Gerrit Smit. In lijn met de afscheidsdienst van zijn vrouw, Wilma Smit-Heuseveldt, was het een dienst 
vol klassieke muziek: van Brahms en uit diverse Requiems. Voorop kaart en liturgie stond het beeld van de Goede 
Herder, beeld op de Goede Herderkerk, nu uitvaartcentrum Mijnhart, beeld van zorg en toewijding. Woorden die 
bij Gerrit pasten in de omgang met zijn gezin/familie en in zijn werk als internist. Het verbeeldt ook zijn band met de 
kerkelijke gemeente. Als kerkvoogd droeg hij zorg voor de gebouwen. Veel heeft hij zo voor onze gemeenschap 

betekend. De laatste jaren volgde hij de kerkdiensten via Kerkomroep – en voelde zich blijvend verbonden. Met het ‘In Paradisum’ 
hebben we ons verlangen geuit dat ook hij in het licht mag zijn - bij God. (MN)

Erik Romijn, 18 oktober 1934 – 4 augustus 2024
Geboren in Indonesië, gestudeerd in het westen van ons land (o.a. geologie), woonde Erik Romijn vanaf 1978 
met zijn gezin in Oosterbeek. Een mens met een brede interesse in wetenschap en geschiedenis. Zijn vakgebied 
hydrologie bleef hem zijn leven lang boeien. Hij was graag buiten – in de natuur. Wist veel en vond het mooi om zijn 
kennis door te geven. Op 3 september 2023 is hij thuis in de kring van zijn familie gedoopt door ds. Irene Pluim. Een 
bijzonder moment: het was het laatste wat hij heel duidelijk wilde. Daarna leek hij het leven als klaar en afgerond te 
ervaren. In november ging hij naar het zorghuis aan de Johannahoeve. Samen met zijn vrouw Carla, met kinderen 

en kleinkinderen hebben we hem begraven op Natuurbegraafplaats Koningsakker, toevertrouwd aan de aarde en aan God. (MN)

Jan Ernst Leopold van Doorn, 29 mei 1933- 6 augustus 2024
Jan groeide op in Amsterdam en keerde daarnaar terug na zijn werk als onderwijzer op Terschelling, in Nes, Den Ham en Emmeloord. 
In 1980 vertrok hij naar Doorwerth waar hij een tijd met zijn moeder samenwoonde voor hij naar Oosterbeek kwam. Jan hield van zijn 
vak aardrijkskunde, was actief als gids bij het IVN en de Landelijke Historische Vereniging. Hij verzamelde veel boeken en tijdschriften. 
Voor de kerk was hij lang een trouwe bezoekmedewerker en ook bezocht hij trouw de vieringen. Waarschijnlijk door de hongerwinter 
kende zijn lichaam kwetsbaarheden, ook de laatste jaren liet zijn lichaam hem in de steek. Er was veel pijn en ongemak. Afhankelijk 
zijn was moeilijk, uit de kerk kreeg hij veel praktische hulp. Zijn geloof hielp hem moed te houden en gaf hoop en uitzicht op leven bij 
God. Zijn afscheid was warm en intiem. Hij werd begraven in Heelsum bij het kerkje. (IMP)

Gerrit Willem Ormel, 20 juni 1928 – 7 augustus 2024
Gerrit Willem werd in Schiedam geboren. De oorlog maakte hij heel bewust mee, veel kon hij daarover vertellen. 
Jarenlang was hij daar, net als zijn vader, betrokken huisarts met een grote praktijk. Later in Arnhem werkte hij 
voor de Rijks Geneeskundige dienst. Hij trouwde met Charlotte Josephine Herfst, het gezin met later vier kinderen 
was hecht. Van de vele (achter)kleinkinderen genoot hij intens. Tijdens opvoeding en vakantiereizen was er veel 
cultuuroverdracht. In Oosterbeek ontplooide Gerrit Willem filosofische talenten en gaf hij vele cursussen tot op 
hoge leeftijd. Hij was Lutherkenner en – bewonderaar. Boven de rouwkaart stond: Een vaste burcht is onze God. 

Vertrouwde geloofswaarheden werden steeds belangrijker; hij voelde zich door God gezien en bewaard. De dankdienst voor zijn 
leven was in de Oude Kerk, waarna hij bij zijn geliefde vrouw begraven werd op begraafplaats Noord. (IMP)
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Hèt gezicht bij 
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Ook in uw
woonplaats!

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl 
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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk	 - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
• �Binnen- en buitenschilderwerk
• �Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris 
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens
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Gemeenteleden aan het woord

Het is fijn om een persoonlijke ontmoeting te hebben met de persoon die je gaat interviewen. Hanneke 
Monden en ik hadden zo’n afspraak voor de avond waarop code oranje voorspeld werd. Het werd een 
videogesprek waarin zij vertelt over de koersverandering in haar leven.

Na haar studie Bewegings-
wetenschappen is Hanneke 
ongeveer tien jaar werkzaam 
geweest als beleidsmedewerker 
in de gezondheidszorg. Het 
maatschappelijke doel gaf 
haar wel voldoening, maar ze 
ging te veel de menselijke kant 
missen. Het vele papierwerk ging 
haar tegen staan. Een acute 
blindedarmontsteking twee jaar 
geleden heeft bij Hanneke het 
besef gebracht een nieuwe weg 
in te slaan.

Het diepe contact
In januari 2023 heeft ze het 
besluit genomen om theologie 
te gaan studeren. “In september 
vorig jaar ben ik gestart met de 
studie en in oktober beviel ik 
van ons derde kindje. De dagen 
waarop ik eerst werkte, ben ik 
nu aan het studeren. Het lukt 
om samen met mijn man het 
huishouden en de zorg voor de 
kinderen te combineren met 
de studie theologie. Tegen de 
kinderen heb ik gezegd: “Ik ga 

nu ook naar school.”
Waarom heb je deze studie 
gekozen? “Ik vind in theologie 
het dieper contact met mensen 
en ook de verdieping, het 
nadenken over levensvragen. 
Ik zoek naar zingeving, de 
boodschap van het evangelie is 
daarin voor mij een tegenhanger 
van de prestatiemaatschappij 
waarin we leven.”

In deze fase van de studie geniet 
Hanneke van de uitbreiding 
van haar kennis. “Ik heb veel 
geleerd over het ontstaan van 
de bijbel. De veelkleurigheid 
van het Oude Testament en de 
veelzijdigheid van God die hierin 
doorklinkt, vind ik heel boeiend. 
Het inzicht dat verhalen soms 
bestaan uit verschillende in 
elkaar geschoven verhalen die 
oorspronkelijk in verschillende 
tradities geschreven zijn, geeft 
me een andere kijk op de 
ingewikkelde verhalen.”

Hanneke is opgegroeid binnen 

een vrijzinnige omgeving: 
zowel thuis als kerkelijk. Ook in 
Oosterbeek voelt ze zich thuis. 
“Ik heb in Oosterbeek een fijn 
gevoel in de kerk. De plek van 
zingeving en tot rust komen 
en ook de plek waar we onze 
kinderen mee naartoe kunnen 
nemen en al vertrouwd kunnen 
maken met het geloof.”

Handen en voeten
Dan vraag ik Hanneke naar 
de gespreksgroep voor jonge 
gemeenteleden. “Dat is niet mijn 
verdienste. Eigenlijk is de groep 
nog opgestart op initiatief van 
Petra Doorn. We hebben een 
vaste regelmaat en we proberen 
ons geloof in het hier en nu 
handen en voeten te geven.”
Hanneke komt over als een 
gedreven persoon die aan de 
ene kant haar kennis van de 
bijbel wil vergroten en aan de 
andere kant haar geloof wil 
toepassen en uitdragen.

Welke kant wil je over een paar 
jaar op als je je studie voltooid 
hebt? “Ik vind het nog moeilijk 
te zeggen. Er zijn zoveel vormen 
en mogelijkheden. Of ik als 
predikant of geestelijk verzorger 
aan de slag wil gaan en op 
welke plek? Het trekt me om me 
bezig te houden met andere 
vormen van kerkzijn. Vormen 
die mensen ook in de toekomst 
blijven aanspreken.”

Wat het ook gaat worden, we 
hopen jou en je gezin nog lang 
in onze gemeente te hebben en 
veel succes met je studie!

Opgetekend door Joke Weening

7

Als Nieuw: zingeving als tegenhanger van de prestatiemaatschappij
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Jeugd en Jongeren

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst (basisschoolleeftijd) 
tijdens alle morgendiensten 

Tieners: elke zondag welkom en iedere twee weken tijdens de 
kerkdienst Tienergespreksgroep.

8

Kindernevendienst XXL

Met veel plezier bieden we ook dit jaar 
Kindernevendienst XXL (KND XXL) aan. In het 
afgelopen jaar zijn we ermee begonnen: driemaal 
per jaar een soort van basiscatechese op de 
zondagmorgen (tijdens de kerkdienst). 

Terwijl ouders/grootouders/verzorgers hun plek in de 
kerk vinden, zijn de kinderen van de groepen 6 t/m 
8 de hele dienst in hun eigen ruimte. 

In februari en in mei deden 10 tot 12 kinderen mee.  
KND XXL geeft de tijd om dieper in een onderwerp 
te duiken. We hebben het met elkaar gehad over 
de kerkdienst en over de doop. Wat gebeurt er dan 
en wat kun je ermee? Het was levendig, leerzaam 
en gezellig. 

Op zondag 6 oktober is er KND XXL over de feesten 
van het (kerkelijk) jaar. We starten ook dan om 10.00 
uur in zaal 4.

In 2025 is er KND XXL op zondag 30 maart en de 
datum in mei/juni is nog niet bekend. Wij hebben er 
in ieder geval weer zin in. En hopen dat ook dit jaar 
veel kinderen meedoen. Natuurlijk nodigen we ook 
de nieuwe lichting uit groep 6 uit om aan te sluiten.

De voorbereidingsgroep, Pia, Inge, Irene en Martine

Meer informatie: ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

Afscheid

Op vrijdag 7 juni was er een 
gezellige bbq bij de familie 
Van der Sluijs. Als afsluiting van 
de Blue/TGG. We namen ook 
afscheid van Anita Berghege. 
Jarenlang heeft ze zich 
enthousiast ingezet voor het 
jeugdwerk, steeds weer plannen 
gemaakt voor leuke activiteiten 
en ging ze mee op heel veel 
jeugdkampen. Bedankt Anita! 
Arie Vroomen hield een speech 
en gaf haar een mooi boek en 
een kaart vol met namen.

Vanaf haar zestiende 
deed Henriette Artz-Nijman 
kindernevendienst en net voor 
de zomervakantie heeft ze 
afscheid genomen. Wel blijft 
ze betrokken bij de organisatie 
van het jaarlijkse jeugdkamp. In 
een kerkdienst werd ze bedankt 
en de kinderen boden als blijk 
van waardering een canvas-
schilderijtje aan met alle namen 
van de kinderen.

Zomerfestijn

De kleurige poster met 
informatie over het Zomerfestijn 
op 14 september a.s. kan 
niemand ontgaan zijn. Doen 
jullie mee en heb je je al 
opgegeven? Kijk op de 
website en in verschillende 
zondagsbrieven voor de 
benodigde informatie.

Jeugdkamp
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Van de Kerkenraad
Op 20 juni jl. heeft de kerkenraad bezoek gehad van ds. Ada Rebel. 
Zij is onze classis predikant. Een van haar taken is om met alle 
kerkenraden binnen haar regio in gesprek te gaan. Wij hebben eerst 
met haar gegeten en op die manier kennis gemaakt. Daarna kwam 
het gesprek.

Haar vraag bij ons was hoe het 
met ons gaat als kerkenraad: 
wat inspireert ons, wat baart 
ons zorgen, wat geeft ons 
vreugde. Het was een goed 
gesprek waarbij duidelijk werd 
dat hoe verschillend je bent, 
je toch samen één gemeente 
kan vormen. Je moet met 
elkaar in gesprek blijven en bij 
jezelf blijven. Je hebt anderen 
nodig om je geloof gaande 
te houden. Daarmee vormen 
we een gemeente van Hoop. 
Na een gebed, uitgesproken 
door ds. Rebel, ging zij naar 
huis en wij gingen de laatste 
kerkenraadsvergadering voor de 
vakantie in.

In het vorig kerkblad gaf ik u 
een overzicht van mensen die 
meewerken aan de kerkdienst, 
wel of niet zichtbaar. Op de 
achtergrond zijn veel vrijwilligers 
bezig om het gemeente-
zijn handen en voeten te 
geven. Denkt u aan de 
kaartenmaaksters, de mensen 
achter de zondagsbrief en bijEen, 
iedereen die meehelpt binnen 
de diaconie, het pastoraat, 
het CvK, de kerkgroep jeugd, 
kerkgroep communicatie, 
kerkgroep diensten en vieringen.

Maar ook degenen die 
meehelpen met tuinonderhoud, 
deelnemen aan muziekgroepjes, 

activiteiten organiseren zoals 
de kerstkuier. Zoveel mensen, 
die hun steentje bijdragen om 
samen gemeente te kunnen zijn. 
Dankbaar zijn we hiervoor. 
Nu gaan we weer op weg met 
het nieuwe jaarthema: Als Nieuw. 
Leven in het licht van Gods 
koninkrijk. 

Op donderdag 19 september 
komt de kerkenraad weer bijeen.

Scriba Jenneke Bal-Oosterbeek

Kennismaken met... de nieuwe voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

Graag wil ik me even voorstellen: mijn naam is Kas 
Klein. Ik woon, samen met mijn vrouw Christien, 
al lange tijd in Oosterbeek, waarbij wij lid waren 
van een kerkgenootschap elders, in Arnhem. 
Inmiddels meer dan een jaar komen wij nu naar 
de Vredebergkerk, waar we ons allebei erg thuis 
voelen.

Enige tijd geleden werd ik gevraagd om voorzitter 
te willen worden van de Kerkgroep Beheer (of: het 
College van Kerkrentmeesters, zoals dat plechtig 
heet binnen de Protestantse Kerk Nederland).

In mijn werkzame leven was ik als econoom in 
dienst van de Provincie Gelderland en ik hoop met 
die achtergrond, na de formele bevestiging op 13 
oktober, die functie op een goede wijze te kunnen 
invullen. Veel dank is daarbij verschuldigd aan Hans 
van der Ros, die die functie als voorzitter ad interim 
al geruime tijd waarneemt, en mij wegwijs heeft 
gemaakt in een aantal zaken. 
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Kerk en Samenleving
Financieel verslag 2023

Elk jaar ondersteunen veel gemeenteleden via de Kerkbalans in de 
kerk het werk van onze diaconie en ZWO-commissie. Met deze steun 
hebben we in 2023 giften gegeven aan diverse organisaties in binnen- 
en buitenland. Zo ondersteunen we de lokale Voedselbank, Hulpdienst 
voor Elkaar en Goed Gestart. 

Ook konden we diverse mensen in onze (burgerlijke) 
gemeente ondersteunen die het financieel moeilijk 
hadden. Vanuit de ZWO-commissie werd de kerk in 
Agnita gesteund en de Stichting CHEF. Ook werd er 
noodhulp gegevens na de aardbevingen in Syrie, 
Turkije, Marokko en in Libië na de overstromingen. 
Elk jaar stelt de diaconie een jaarrekening op. 

Hierbij willen we een korte toelichting geven op de 
jaarrekening 2023. Het merendeel van de inkomsten 
voor de diaconie en ZWO in 2023 bestond uit 
de vrijwillige bijdrage via de Actie Kerkbalans 
en enkele giften (€ 36.703) en collectes in de 
kerkdiensten (€ 26.237). Omdat de inkomsten van 
de diaconie lager waren dan verwacht, was is het 
resultaat over 2023 negatief (- € 4.068). Het eigen 
vermogen van de diaconie nam daardoor af tot 
€ 95.594. 

De diaconie heeft eerder besloten om het eigen 
vermogen ongeveer tussen de € 95.000-100.000 
te houden voor de komende jaren. Van dit eigen 
vermogen is ongeveer de helft (€ 50.000) belegd 
bij Oikocredit. Oikocredit investeert in microkrediet 
voor mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 

Dat betekent toegang tot leningen voor kleine 
ondernemers, die daarmee zélf aan hun toekomst 
kunnen bouwen. 

We willen als diaconie alle gemeenteleden 
hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de 
financiële bijdragen. Bij deze ook een oproep: in 
2024 hebben we helaas minder geld ontvangen 
via de Actie Kerkbalans dan in eerdere jaren. Nu 
veel mensen de bijdrage digitaal overmaken wordt 
vaak vergeten om aan te geven welk deel voor 
de diaconie bestemd is. Hierdoor kunnen we dit 
jaar minder giften geven aan diverse organisaties. 
Mocht u nog extra geld willen doneren dan kan dat 
natuurlijk via onze bankrekening. 

Mocht u nog vragen hebben over de jaarrekening 
of meer willen weten over het werk van de diaconie 
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen 
na de kerkdienst of via e-mail: diaconie@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl.

Namens de diaconie en ZWO-commissie,
Irene Bouwma

Werkgroep Groene Kerk nodigt uit: Lezing en gesprek met Carla Dik-Faber

De Groene Kerken in de gemeente Renkum 
nodigen u uit voor de lezing van Carla Dik-Faber in 
de Remonstrantse Kerk om 20.00 uur op 23 oktober 
a.s.

Carla Dik-Faber was jaren lid van de Tweede 
Kamer, was gemeenteraadslid, lid van de 
Provinciale Staten. Zij werd in 2017 uitgeroepen tot 
de groenste politicus. Momenteel is zij werkzaam als 
projectleider Groene Kerken. Haar lezing heeft als 
titel “Van ‘zorgen maken’ naar ‘zorg dragen’”.

De avond begint om 20.00 uur en de entreeprijs 
is € 12,50
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We zijn blij dat we een andere goede bestemming hebben gevonden voor onze ingezamelde kleding, 
stichting Movu-Moldova. Dit is een kleine christelijke stichting die regelmatig een goederentransport 
organiseert naar (vooral) het zuiden van Moldavië.

Over Movu-Moldova, Moldavië

Movu-Moldova heeft als 
missie: “Samen een duurzame 
ondersteuning bieden aan 
mensen en projecten. Vanuit 
onze geloofsovertuiging dat 
God van ons verlangt dat we 
onze naaste liefhebben als 
onszelf, ongeacht afkomst, 
omstandigheden of overtuiging. 
Wij willen hoop en herstel 
brengen aan mensen in 
Moldavië, in kwetsbare situaties, 
door middel van praktische 
ondersteuning en hulp.”
Er wordt intensief samengewerkt 

met lokale contactpersonen 
die men persoonlijk kent en met 
een landelijke coördinator die 
de projecten kan monitoren 
en intensief contact houdt met 
de lokale contactpersonen en 
zorgt voor de dagelijkse gang 
van zaken. De stichting wil in 
afstemming en samenwerking 
met lokale mensen en 
autoriteiten werken zodat zij zelf 
(mede) richting geven aan wat 
voor hen belangrijk is.

Naast transporten worden 

ook diverse andere projecten 
ondersteund, zoals: een 
warme lunch op vier scholen; 
naschoolse opvang in twee 
dorpen via lokale kerken; 
zomerkampen voor kinderen; 
ondersteuning bij bouwprojecten 
van scholen, kerken en sanitaire 
voorzieningen; ondersteuning en 
ontwikkelingen tot stand brengen 
op scholen en medische posten.

Het is vanzelfsprekend dat zij 
ook kosten maken voor hun 
activiteiten. Op hun verzoek 
betalen wij mee aan de 
transportkosten voor de kleding.  
Helpt u ons daarbij? U kunt uw 
gift overmaken op banknummer 
NL51 INGB 0008 9106 86 t.b.v. 
Roemenië Project Kerken 
Oosterbeek o.v.v. bijdrage 
transportkosten.

Meer informatie: 
www.movu-moldova.nl

Jannie van Doorn en 
Jet Makkinga

Workshops in de ochtend en in de middag:
•	 Genieten van genoeg met Tjirk van der Ziel; 
•	 Hoop in de crisis met Alfred Slomp;
•	 Klimaatvriendelijke keuzes vanzelfsprekend 

(vanuit klimaatpsychologie) met 
KlimaatGesprekken; 

•	 Voedsel en rentmeesterschap met Jan van der 
Stoep; 

•	 Groen denken en doen: hoe breng ik mijn kerk 
in beweging? met Lowlander Project.

•	 Woorden en beelden over zorg voor de 
schepping met David Onnekink;

Landelijke Groenekerkendag 

Op 12 oktober gaan we met een aantal mensen naar de landelijke Groenekerkendag in Utrecht. Het thema 
“Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt” nodigt uit om erbij te zijn. Een inspirerende dag 
met bevlogen sprekers en praktische workshops voor kerkvergroeners: iedereen die vanuit het christelijk 
geloof gemotiveerd is om zorg te dragen voor de schepping.

•	 Klimaatverandering in Bijbelse tijden en nu met 
Klaas-Hemke van Meekeren

Voor meer informatie en bestellen van de tickets kijk 
op groenekerken.nl/groenekerken-dag

We horen graag wie er met ons mee gaat. 

Greet Visser (026 3337166) en 
Hannie Luiten (026 7370475)
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Diensten en Vieringen
Doopdienst
Op zondag 8 september vieren 
we het feest van de doop. 
Gedoopt worden Mohammad 
en Mozhgan Kalvandi. Zij 
verblijven vanaf het begin van dit 
jaar in het AZC in Oosterbeek en 
zijn ondertussen trouwe gasten 
geworden in onze vieringen 
(en bij andere activiteiten). 
Mohammad en Mozhgan 
hebben de wens uitgesproken 
om in onze gemeenschap 
gedoopt te worden. Samen 
zijn we op weg gegaan naar 
dit bijzondere moment. En wat 
past het mooi bij ons nieuwe 
jaarthema: Als Nieuw. De doop 
mag een nieuwe start zijn, 
als nieuw mogen zij hun weg 
vervolgen. We zijn allemaal 
welkom om getuige te zijn van 
deze feestelijke gebeurtenis.

Startzondag: Als Nieuw!
De schoolvakanties zijn alweer 
even achter de rug, iedere 
zondag wordt er gevierd, maar 
tóch ook een ’startzondag’ 
binnen de gemeenschap. 
Rondom het landelijk thema ‘Als 
Nieuw’ zullen we het verhaal 
horen van Elia, die op de berg 
God ontmoet (of herkent). 
Ontmoeten doen we op deze 
zondag volop. Vanaf 9:30 uur 
is er al koffiedrinken (thee/
limonade) vóór de dienst, van 
harte welkom! We zullen vast ook 
wat liederen inzingen voor de 
viering om 10:30 uur begint. 

De viering zelf is een beetje 
creatief, met niet al te lange 
overweging én ruimte om in en 
na de dienst het thema voor het 
komende seizoen te verkennen. 
Er gebeurt weer veel, ook door 
de week! 

Na de viering is er weer 
(aangeklede) koffie, liggen er 
mooie gespreksvragen op de 
tafels en sluiten we (voor wie 

wil) onze start om uiterlijk 13.00 
uur af, na een kop soep en een 
broodje. Voor de kinderen is er 
een activiteit aan een eigen 
tafel. Fijn als we zo samen ‘een 
nieuw begin’ kunnen maken, ben 
jij er ook bij?

Airborne zondag 22 september
Om 9.00 uur ’s ochtends is er 
voor de Engelse gasten in ons 
dorp (maar niet alleen voor 
hen!) een Eucharistieviering, een 
Service of Holy Communion. 
Deze viering volgt de liturgie 
van het eigentijdse Anglicaanse 
dienstboek Common Worship. 
Voorgangers zijn Revd Gavin 
Smith, senior brigade chaplain, 
en Revd Dorienke de Vries 
van de Chaplaincy Arnhem-
Nijmegen.

De dienst in de Vredebergkerk 
begint al om 9.30 uur omdat veel 
kerkgangers aansluitend naar de 
herdenking op de begraafplaats 
gaan. Voorganger in deze dienst 
is ds. Irene Pluim.

In de namiddag, om 16.30 uur, 
is er de gebruikelijke Service 
of Choral Evensong. In deze 
gezamenlijke dienst van 
de Protestantse Gemeente 
Oosterbeek-Wolfheze en de 
Chaplaincy Arnhem-Nijmegen 
volgen we de liturgie van het 
gezongen Avondgebed, zoals 
dat in veel Engelse kathedralen 
nog dagelijks klinkt. Vaste 
onderdelen zijn daarbij de 
Lofzangen van Maria en van 
Simeon, waarvan het koor dit 
jaar de zetting van A.H. Brewer 
heeft ingestudeerd. Voorgangers 
zijn ds. Martine Nijveld, Revd Wim 
Kuiper en Revd Dorienke de Vries. 
Muzikale medewerking wordt 
verleend door het Oecumenisch 
Projectkoor o.l.v. Danny 
Nooteboom, met op het orgel 
Dick van der Meer. 

Oecumenische Vredesdienst
Op 29 september 2024 om 10.00 
uur vindt in de Ontmoetingskerk 
in Doorwerth de Vredesdienst 
2024 plaats. Voorganger is 
Annemarieke van der Woude 
van de Remonstrantse kerk.
Een werkgroep met vertegen-
woordigers uit de verschillende 
geloofsgemeenschappen 
bereidt de dienst samen met 
haar voor. We maken daarvoor 
gebruik van het materiaal dat 
Pax ter beschikking stelt. Het 
thema is Samen voor Vrede. 
Nu! Vrede is meer dan de 
afwezigheid van oorlog en hoe 
dit eruit ziet en tot stand komt, 
gaat iedereen aan. Daarom 
organiseert PAX al meer dan 50 
jaar met duizenden mensen de 
vredesweek. Ook dit jaar zullen in 
de vredesweek 2024 honderden 
lokale activiteiten samenkomen 
met een gemeenschappelijk 
doel: vrede. Vrede komt natuurlijk 
niet vanzelf, daar moet je aan 
werken, met elkaar. 

Bevestigingsdienst
In de viering van 13 oktober zal 
Kas Klein bevestigd worden als 
ouderling-kerkrentmeester.
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Een feestelijk moment! We verwelkomen hem in de 
kring van ambtsdragers. In de bijbeltekst die daarbij 
zal klinken horen we hoe Jezus de berg opgaat, om 
te bidden waarna hij goed inzicht heeft gekregen 
om zijn leerlingen om zich heen te verzamelen.
Aan de slag! We doen dat allemaal op onze eigen 
manier, aan de slag gaan, mooi als we zo samen 
het (kerken)werk invullen.

Viering van de maaltijd
Op zondag 20 oktober vieren we de maaltijd. Op 
deze zondag lezen we 2 Koningen 2:1-18. In de 
Nieuwe Bijbelvertaling staat daarboven ‘Elia gaat 
naar de hemel’. Een titel die maar ten dele de 
lading dekt. Als je het verhaal gaat lezen, blijkt 
het een ontroerend verhaal te zijn over samen op 
weg zijn, elkaar vergezellen tot het einde, afscheid 
nemen, verdriet en rouw. Een verhaal dat we 
niet vaak lezen, vermoed ik, des te mooier dat 
we dit doen op de zondag waarop we ook het 
avondmaal vieren: als maaltijd van verbondenheid 
met God en met elkaar. 

Top 2000 kerkdienst
Op 17 november, om 16.00 uur, vieren we de 
Top 2000 kerkdienst. We nodigen u/jou uit om je 
stem uit te brengen op een lied dat je raakt, blij, 
verdrietig, hoopvol of wat dan ook maakt en dat 
in ons jaarthema “Als Nieuw” past. We zijn dan ook 
benieuwd naar jouw keuze(s) en motivatie.

En heb jij zangervaring en altijd al gedroomd om 
met onze geweldige band op te treden? Dan horen 
we graag van je en zing jij (na auditie met de band) 
misschien wel met ons mee.

Je kunt je aanmelden bij ds. Irene Pluim. Volg de 
informatie in de zondagsbrief en op de website

Het Top 2000 team, Jet Makkinga

Terugblik zomerviering ‘Leven als de bomen’ in Wolfheze

Op zondag 16 juni vierden we de zomerdienst in 
de Opstandingskerk in Wolfheze. Een dienst met 
nét een andere invulling. Creatief voorbereid met 
mensen van Pro Persona, uit het dorp Wolfheze en 
uit onze gemeente. Het thema was ‘Leven als de 
bomen’. We lazen het verhaal van Jezus over het 
mosterdzaadje, met de hoopvolle boodschap dat 
klein veel kan. Het zaadje groeit uit tot een boom, 
waarin vogels van diverse pluimage een veilige plek 
vinden. Op de foto ziet u de feestelijke kerkruimte: 
de boom stond centraal tijdens een ‘ritueel van 
verbinding’, waaraan iedereen die wilde mee kon 
doen. Met het themalied van Hans Bouma zongen 
we met het koor Zingenderwijs de mooie woorden:

Leven als de bomen,
trouw en aardsgezin
bij het water wonen,
leven van de wind. 

Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefde wijd vertakt.
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Activiteiten
Leuke plannen voor de kerklunch

We trekken erop uit tijdens 
onze eerste activiteit! Op 
dinsdagmiddag 24 september, 
om 15.00 uur gaan we 
theedrinken bij de Boschhoeve in 
Wolfheze. We zijn hier vaker heen 
geweest en weten dat dit heel 
gezellig is. Daarom organiseren 
we deze middag samen met 
het Inloophuis en de Kerkgroep 
Pastoraat.

Dineke Logtenberg van de 
Boschhoeve stelt haar mooie 
ruimte ter beschikking waar we 
elkaar kunnen ontmoeten bij 
een kopje thee of koffie met iets 
lekkers. Natuurlijk kunnen we 
ook een wandelingetje door de 
tuinen maken. Trekt u wel iets 
warms aan, mocht het al een 
beetje fris worden.
 
Als u wilt deelnemen aan deze 
theemiddag kunt u bellen of 
mailen met: Rike van den Berg   
(vandenbergrike92@gmail.com 
of 026 3341387) of met Philippine 

Matser (p@matser.name of 026 
3883502). Wilt u zich opgeven 
voor 20 september? En ook of 
u met de auto komt en of u 
iemand mee kunt nemen die 
geen vervoer heeft?
We verheugen ons op een 
gezellige middag.

Namens het Inloophuis, het 
Pastoraat en de Kerklunch

Expeditie in Suriname
Bij de Kerklunch op 15 oktober, 
in de Vredebergkerk, hebben 
we een gastspreker. Ed Jacobs, 
de zwager van Elbertine van der 
Pas, komt ons vertellen over zijn 
expeditie in Suriname. Hij laat 
ons kennismaken met onder 
andere het fascinerende land 
Suriname, het oerwoud met 
de uitdagingen, de historische 
context en de geografie.

We drinken om 11.00 uur een 
kopje koffie en starten snel met 
de presentatie.

Het is alweer september en het team van de Kerklunch heeft de 
plannen voor het komende seizoen klaar. Het is een afwisselend 
programma geworden.

Aanmelden kan tot 12 oktober bij 
Rike van den Berg (026 3341387 
of vandenbergrike92@gmail.
com)

Kathy Jansen

Bijbelverhalen ‘Als Nieuw’

In het kader van het jaarthema 
‘Als Nieuw’ organiseren de 
beide predikanten ook dit 
jaar de activiteit ‘Lees mee’. 
Daarbij verdiepen we ons in de 
bijbeltekst van de eerstvolgende 
zondagse kerkdienst. We praten 
over wat ons raakt of stoort, wat 
ons goeddoet of wat prikkelt, 
we delen onze gedachten en 
vragen. Waarbij we samen 
nieuwe ontdekkingen kunnen 
doen en elkaar zullen verrassen. 
Kortom: we hopen dat de 
bijbelse teksten en verhalen 

ons ‘als nieuw’ in de oren gaan 
klinken.

Deelnemers zijn welkom om elke 
keer aan te sluiten of ook om af 
en toe te komen. We organiseren 
telkens een middag- en een 
avondsessie. De middag begint 
om 15.00 uur en de avond om 
20.00 uur in de Vredebergkerk.

Fijn als u/jij zich even opgeeft bij 
de predikant ‘van dienst’. Dan 
graag meteen aangeven of u/jij 
de middag of avond komt:

•	 dinsdag 1 oktober (ds. Irene 
Pluim)

•	 dinsdag 26 november (ds. 
Martine Nijveld)

•	 dinsdag 7 januari (ds. Irene 
Pluim)

•	 dinsdag 11 februari (ds. 
Martine Nijveld)

•	 dinsdag 1 april (ds. Irene 
Pluim)

•	 dinsdag 6 mei (ds. Martine 
Nijveld)
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Kerstkuier
Zaterdag 21 december a.s. gaan we weer 
Kerstkuieren. Houdt u deze datum vrij! Kerst-
kuieren is een wandeling door het kerstverhaal, 
dat op verschillende locaties wordt nagespeeld 
Mocht u zin hebben om mee te helpen (er 
is veel hulp nodig), dan kunt u zich alvast 
aanmelden bij Lydia van den Born (06 19796910) 
of Corrie van der Voet (06 27120537 of 
corrievdvoet@kpnmail.nl)

Thee met thema
De gele folder met het hele jaarprogramma van 
Thee met Thema is bij dit kerkblad gevoegd. 
Boeiende thema’s die alles met cultuur, leven 
en samenleven te maken hebben. Op de eerste 
bijeenkomst op 29 september zal onze oud-
predikant Petra Doorn vertellen over leven en 
werk van een geestelijk verzorger binnen de 
krijgsmacht.

Leerhuis
Op 7 oktober begint de serie 
Leerhuisavonden van de Raad 
van Kerken. Om de week 
op maandagavond in de 
Vredebergkerk. Het thema dit 
jaar is “Op weg ... een nieuw 
begin”. Op de lectuurplanken 
in beide kerkgebouwen liggen 
de folders met alle informatie. 
Kijk ook op de website en in de 
zondagsbrief.

Gespreksgroep rond ‘De toekomst van de kerk’

De toekomst van de kerk: dat is de titel van een boek van ds. Aarnoud 
van der Deijl. Een leesbaar boek rond de vraag of en hoe de kerk 
toekomst heeft. 

De auteur schetst wat we in 
de afgelopen 30 jaar allemaal 
geprobeerd hebben ‘om de 
kerk te redden’. Om telkens 
weer te ontdekken dat die 
reddingspogingen niet lukken en 
het proces van kleiner worden 
doorgaat. Hoe gaan we verder? 
In het tweede deel van het 
boek gaat hij in gesprek met 
‘wijze mensen’, die de christelijke 
cultuur van groot belang achten. 
Van der Deijl schrijft openhartig 
over teleurstellingen, en tegelijk 

Religieuze tradities kennen de 
mooiste teksten en verhalen. 
Soms roepen ze direct al beelden 
bij ons op als we ze horen of 
lezen. Soms ook moeten we daar 
wat meer ons best voor doen. 
Tijdens deze bijeenkomst zoeken 
we eerst de rust en ontspanning 
in onszelf. 

We laten daarna een (bijbel)
tekst binnenkomen, om 
vervolgens de beelden die bij 
ons opgekomen zijn aan het 
papier toe te vertrouwen. We 
gebruiken daarvoor pastelkrijt. 
Het is eigenlijk heel eenvoudig 
en het hoeft ook geen prachtige 
kunst te worden. Wat onze hand 
ook op het papier zet, het is altijd 
echt van onszelf. Ergens raakt ons 
de tekst en is het misschien maar 

Verhalen in beeld

blijft zijn verhaal positief en 
hoopvol. De ondertitel luidt niet 
voor niets: essay vol rouw en 
hoop. 

In het nieuwe seizoen start een 
gespreksgroep rond dit boek. 
Data zijn: dinsdagavond 15 
oktober, 12 november en 10 
december om 20.00 uur in de 
Vredebergkerk.
 
In de wandelgangen hoor ik 
dat de thematiek van het boek 

aanspreekt bij zowel jongeren 
als ouderen. Dat kunnen mooie 
gesprekken worden. Diverse 
mensen hebben zich ondertussen 
al aangemeld. Ook zin om mee 
te doen? Van harte welkom! De 
avonden worden voorbereid 
door Bas van Helden en ds. 
Martine Nijveld. 

Aanmelden en meer info 
bij: ds.martinenijveld@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl

een woord of gedachte dat een 
eigen leven gaat leiden. Het 
mag allemaal. Als iedereen klaar 
is met zijn of haar ‘bibliobeeld’ 
en de tekeningen voor ons op 
de grond liggen, vertellen we 
aan elkaar wat we kwijt willen en 
ronden we weer af. 

Wanneer: dinsdag 8 oktober, 
20.00 uur tot (ongeveer) 21.30 uur
Als de temperatuur het toelaat 
komen we samen in de Oude 
Kerk, de ruimte resoneert dan 
mee. Welkom!

Opgave bij: ds Irene Pluim (ds.
irenepluim@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl)

(Deze activiteit gaat door bij 
minimaal vier aanmeldingen)
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Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep 
Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer
zie p. 19 voor de 

contactgegevens
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Pastoraat

Retraitedag ‘Als Nieuw’

Op zaterdag 29 maart, van 13.30 uur tot 20.00 uur 
organiseren de predikanten een retraitedag in de 
Oude Kerk. Een dag om weer ‘als nieuw’ te worden. 
Een dag om tot jezelf te komen, om anderen te 
ontmoeten, om te bezinnen en nieuwe inspiratie op 
te doen. We gaan wandelen en op een creatieve 
manier aan het werk met een bijbelverhaal en met 
het thema ‘Als Nieuw’. We sluiten de dag af met 
samen eten en een korte viering. En dat alles in 
de inspirerende ruimte en omgeving van de Oude 
Kerk.

Begeleiding (ook voor nadere info en opgave): ds. 
Irene Pluim en ds. Martine Nijveld

Kirchentag 2025: wie gaat met ons mee?

Wij (ds. Irene en ds. Martine) hopen ook in 2025 
naar de Kirchentag te gaan. En het zou heel mooi 
zijn als (net als in 2023) een groepje gemeenteleden 
met ons meegaat.

De Kirchentag is een groots tweejaarlijks 
inspiratiefestival van de kerken in Duitsland.
Je komt er geïnspireerd van thuis, vol hoop en 
nieuwe ideeën, met in je hoofd en hart zoveel 
mooie muziek, liederen en ontmoetingen. Ook 
steeds meer mensen uit Nederland vinden hun weg 
naar de Kirchentag. 

De Kirchentag 2025 vindt plaats in de stad 
Hannover van woensdag 30 april t/m zondag 4 mei. 
Elke keer wordt een actueel thema gekozen, gelinkt 
aan bijbelteksten. Dit keer is het thema: ‘mutig – 
stark – beherzt’ (aansluitend bij 1 Kor. 16: 13-14). 
Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen 
met (één van) de predikanten.

Wij kunnen dan nadere info geven over reis (wij 
gaan met de trein) en verblijf (in 2023 kozen we 
voor een gemeenschapskwartier in een school, 
overnachting inclusief ontbijt) en tickets (inclusief 
OV ter plaatse). De prijzen van één en ander zullen 
in het najaar bekend zijn.

Het is dus geen ‘verzorgde groepsreis’. De voertaal 
is Duits. Enkele activiteiten zijn in het Engels. Meer 
info: www.kirchentag.de

50+ avond

Pastoraat organiseert 
bijeenkomsten voor verschillende 
doelgroepen, om mensen met 
elkaar te verbinden, contacten 
te leggen of weer op te poetsen.
Vrijdag 11 oktober is er een 50+ 
avond in de Kreek in Oosterbeek.

De drempel is laag, de 
feestcommissie enthousiast, er is 
een pubquiz en volop ruimte om 
elkaar (weer eens) te ontmoeten 
bij een drankje en een hapje. 
Inlopen vanaf 20:00 uur. Welkom! 

Opgeven is fijn en kan via: 
fam.wilmink@upcmail.nl 

Zomerinstuif!

Op 11 juni, 9 juli en 13 augustus 
hebben de Kerkgroepen 
Diaconaat en Pastoraat een 
zomerinstuif georganiseerd. Er 
werd gezellig bijgepraat en 
een gezelschapsspel gedaan 
waar iedereen zich prima mee 
vermaakte. Na pannenkoeken 
de eerste keer, werden de 
maaltijden twee keer bereid door 
vrijwilligers. Er is veel kook- en 
baktalent in onze gemeente!

We kijken terug op drie gezellige 
bijeenkomsten, die volgend 
zomer zeker een vervolg zullen 
krijgen.
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Rondom de kerkdiensten Autodienst
In de zondagsbrief kunt u 
lezen wie er dienst heeft op 
de betreffende zondag.Collectes

Zondag 6 oktober: Joodse en Palestijnse jongeren in 
gesprek 

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten 
elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig 
aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde 
samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van 
partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke 
activiteiten op middelbare scholen en universiteiten 
organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling 
begrip verschillen kan overbruggen.

Joodse en Palestijnse jongeren spreken 
verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere 
cultuur en gaan naar aparte scholen. Via het 
programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie 
Joodse en Palestijnse jongeren met elkaar in 
gesprek te gaan en verschillen te overbruggen. Ze 
ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan 
overbruggen.

Zondag 13 oktober: Speelgoedbank 

Helaas zijn er mensen die moeten rondkomen 
van een klein budget. Speelgoed is geen eerste 
levensbehoefte, maar door te spelen kunnen 
kinderen zich ontwikkelen. 

Ieder kind heeft het recht om te spelen, ongeacht 
de financiële situatie van de ouders!  Voor deze 
kinderen is een cadeau met hun verjaardag 
of een cadeautje met de feestdagen niet 
vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor. 

De speelgoedbank wil deze kinderen helpen en 
hun leven een klein beetje leuker maken! 
De speelgoedbank zamelt bruikbaar speelgoed 
in dat heel en compleet is en geven het door aan 
gezinnen in Wageningen en omstreken die van 
weinig geld rond moeten komen.

Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

24 sept. 15.00 Boschhoeve 
Wolfheze

Theedrinken Käthy Jansen

29 sept. 16.00 Vredebergkerk Petra Doorn over haar functie als gees-
telijk verzorger in de krijgsmacht

Leen van Doorn 

1 okt. 15.00 en 
20.00

Vredebergkerk Lees mee. Over de bijbeltekst op de 
eerstvolgende zondag

Irene Pluim

6 okt. 10.00 Vredebergkerk KND XXL Martine Nijveld
7 okt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Opnieuw vertaald. Inleider: Alex 

van Heusden
mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

8 okt. 20.00 Oude Kerk Bibliobeeld Irene  Pluim
11 okt. 20.00 De Kreek 50+ avond, pubquiz Familie Wilmink

15 okt. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch met presentatie van 
Ed Ja-cobs: expeditie in Suriname

Käthy Jansen

15 okt. 20.00 Vredebergkerk Gespreksgroep rond het boek ‘De toe-
komst van de kerk’

Martine Nijveld

21 okt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis.  De vrouwen rond Mozes. In-
leider: dr. Janneke Stegeman

mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen
Oude Kerk		
Benedendorpsweg 134	

Vredebergkerk	
Van Toulon van der Koogweg 3	
026 3333415

Het Schild		
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
24 oktober t/m 12 december 
2024

Inleveren kopij uiterlijk 9 oktober 
2024 om 20.00 uur: kerkblad@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim 							                 026 8441279
						               woensdag vrije dag
Werkgebied	 ten zuiden van de Utrechtseweg
	 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
Adres	 Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
	 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld 	 06 16733742	
	 woensdag vrije dag                                    
Werkgebied	 ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres	 Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
	 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau 	 van Toulon van der Koogweg 3
	 6862 EB Oosterbeek	 026 3333094
Openingstijd	 donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres	 postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
	 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters	 mw. Cathrien Batterink	 06 23196159   
	 dhr. Pieter Stolwijk	  06 23460068
Scriba	 mw. Jenneke Bal-Oosterbeek	 06 25037321
	 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl     	      
Kerkgroep Beheer
Voorzitter a.i.	 dhr. Hans van der Ros	 026 3391722
Secretaris	 mw. Heleen Wiersema-Groenveld  	 06 27318964
	 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter	 mw. Hannie Nusselder	 026 3342296
	 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl	  
Secretaris	 dhr. Gerard Groot Zwaaftink	 026 7370410
	 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter	 dhr. Gerard Batterink	     06 42356712
	 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator	 mw. Andrea Gnoth	 06 40004144
	 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator	 vacature	
	 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon	  vacature	
	                                jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris	              mw. Nanda Jansen	 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
	 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

	 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 8 september
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld, doopdienst
Zondag 15 september 2024, startzondag
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Zondag 22 september 2024, Airbornezondag
Vredebergkerk	 9.30 uur*	 ds. I.M. Pluim
Oude Kerk	 9.00 uur*	 Revd G. Smith, 
		  Revd D.J. de Vries, Avondmaal
Oude Kerk	 16.30 uur*	 Revd D.J. de Vries, Revd W. 		
		  Kuiper, ds. M.E. Nijveld, Evensong, 	
		  m.m.v. Oecumenisch Projectkoor
Zondag 29 september 2024
Ontmoetingskerk, 	 10.00 uur	 ds. A.M. van der Woude
Doorwerth		  oecumenische vredesdienst
Zondag 6 oktober 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Het Schild	 19.00 uur	 ds. M.E. Nijveld, Avondmaal
Zondag 13 oktober 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Zondag 20 oktober 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld, Avondmaal
Zondag 27 oktober 2024
Vredebergkerg	 10.00 uur*	 mw. B. Elenbaas

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur.
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

Kerkhoveniers schonen het kerkplein

Zomerinstuif

Het nieuwe groene antependium is ontworpen 
en uitgevoerd door Tineke Schonck.

Het jeugdkamp


